
Begin januari ben ik (Dennis) samen met Sharona naar een scheidsrechterscursus geweest. Tijdens 

deze cursus werdt er uitgelegd wat de bedoeling is van het scheidsen. De ochtend bestond uit 

theorie waarmee er van alles werdt uitgelegd. We moesten ons eerst voorstellen en zeggen van 

welke school we kwamen. We kregen ook allemaal vragen voorgeschoten over het scheidsen. De 

middag zijn we de praktijk in en moesten we dus de scheidsrechter spelen. Dat was natuurlijk best 

leuk maar ik vond het wel moelijk omde punten te zoeken. Op het einden kregen we een stropdas 

mee en een boek om uit te leren. 

  

23 januari hadden we met Taekwondo Middelburg een toernooi in Mierlo. Daarbij hadden Sharona 

en ik de eerste wedstrijden die we moesten scheidsen. Sharona moest de ochtend meedoen als 

scheidsrechter bij Tuls en ik moest de tijd doden tot de middag. s'middags moesten we samen op 1 

veld scheidsen bij Sparren en dat duurde best wel lang. We waren tot ongeveer 18.45 bezig. En het 

was een hele ervaring. 


